Veluwse Kerkbode van vrijdag 2 februari 2024

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek.
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur.
Tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek.
Tel: 06-13049127 E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters)

Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie)

Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl

Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com

Kerkdiensten
Zondag 4 februari
09.30 uur: prop. A.R. van Asselt (Baarn) koffie drinken na de dienst

18.30 uur: ds. A.C. Borsje

Voorzang
Morgendienst: Weerklank 615
Avonddienst: Psalm 15: 1

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers
2. Kerk

3. Predikantsplaats

Diaconiecollecte: Wycliffe Bijbelvertalers

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld in zijn eigen taal toegang krijgt
tot de Bijbel, Gods Woord. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland geeft hiermee invulling aan de
zendingsopdracht in Mattheiis 28:19 om alle volken tot discipelen van Jezus Christus te maken.
Waarom bijbelvertaalwerk? Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk
begrijpen. Zij vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de
Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen
zij/wij iedereen. Van harte aanbevolen.

De diaconie

Kinderoppas
Lia van de Kamp, Elly Bos en Anne van Rijn/Wilanda van de Fliert

Bijbelklas

Zondag is er weer Bijbelklas. Voorafgaand aan het zingen voor de preek mogen de kinderen tot en met
9 jaar naar voren komen. Daar staat de leiding van de Bijbelklas, Elleke en Janneke, klaar. Als extra
hulp gaan Stijn en Inge mee. Het thema van deze morgen is: God vertelt zijn naam aan Mozes (Exodus
3:1-15). Proponent Van Asselt zal een kort woord tot de kinderen spreken. Alleen de kinderen van de
oudste groep komen voor het zingen van het laatste lied terug in de kerk. Wij hopen jullie allemaal
weer te zien!

Hartelijke groeten, de leiding van de Bijbelklas

Actie kerkbalans
Vanaf maandag 5 februari wordt de retourenvelop met antwoordstrookje voor de actie kerkbalans bij u
opgehaald. Zet u de envelop alvast klaar voor de bezorger?

Kopij kerkbode



De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 5 februari 10.00 uur aanleveren. Dat kan
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com

OOG VOOR ELKAAR

Zieken
De heer G. Buijtenhuis (Platanenstraat 19, 3785 LD Zwartebroek) verblijft in Norschoten. Het is nog
niet duidelijk 6f en wanneer hij terugkomt naar Zwartebroek. Laten we biddend om deze broeder heen

blijven staan. Mijn stem klimt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren.
(Psalm 77:1)

Huwelijksjubileum

Bij de verschijning van deze kerkbode, donderdag 1 februari, hoopt het echtpaar Groeneveld - van
Putten (Overbekerweg 2, 3785 KZ Zwartebroek) 50 jaar getrouwd te zijn. Een halve eeuw geleden
ontvingen zij een zegen over hun huwelijk, waarbij deze Bijbelse woorden centraal stonden: Als de
HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. (Psalm 127:1a) Arie en Willy
hebben deze Bijbelse boodschap werkelijkheid zien worden. De gunnende genade van de HEERE
reikt zelfs nog verder. Wat heeft de HEERE in hun leven veel gebouwd: een liefdevol huwelijk, het
ontvangen van kinderen en kleinkinderen, een plaats in de gemeente, een lichaam dat ondanks de pijn
in staat is om de HEERE te loven en te prijzen, etc. Het bouwen van de HEERE loopt als een rode
draad door hun huwelijk. De dankbaarheid overheerst. We wensen dit gouden echtpaar de onmisbare
zegen van de HEERE toe en een feestelijke dag samen met hun geliefden.

Voor de agenda

Zo. 4 februari: koffie drinken na de dienst

Vanaf ma. 5 februari: Actie kerkbalans (ophalen retourenveloppen met antwoordstrookjes)
Wo. 7 februari: Kerkenraadsvergadering: 19.30 uur

Tot besluit

* Afgelopen vrijdag vond de eerste maandsluiting in Dwarsakker plaats. Wat een vreugde. Het was
goed toeven rondom het geopende Woord. We mochten met hart en ziel zingen. Kerkmuren waren niet
aanwezig. Met hartenlust werd geluisterd naar de meditatie over Psalm 63. Na afloop kwam iemand
naar me toe: ‘Dominee, wanneer zal de maandsluiting veranderen in een weeksluiting?’ Ik zou het niet
weten. Laten we bidden of het werkelijkheid mag worden. In de wetenschap dat de woorden in Efeze
3:20a waarheid zijn: Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken.

* Twee dagen later mochten we samen met de kinderen van basisschool De Zaaier horen over Gideon.
Of beter gezegd: Hoe de HEERE houthakkers (letterlijke betekenis van Gideon) in dienst neemt. Wat
is het troostrijk om te horen dat de HEERE de zondige, nietige en in eigen ogen ongeschikte Gideon in
dienst wil nemen. Om die reden klonk de oproep om je in dienst te laten nemen als houthakker. Opdat
Zijn Koninkrijk zal groeien en Zijn naam alle eer zal ontvangen. De vreugde van vrijdagavond was
tijdens deze eredienst niet minder. En ook hier waren de kerkmuren afwezig. Wonderlijk om te zien
hoe de Heilige Geest werkt in het leven van ouderen én jongeren.

* Komende zondagavond hopen we onderwijs te ontvangen vanuit Zondag 26 van de HC. In Zondag
25 kregen we zicht op de liefdekoorden van de HEERE. Eén van die koorden waarmee de HEERE
zondaren naar Zich toetrekt, wordt gevormd door de sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig
Avondmaal. Laten we dat liefdekoord zondagavond eens van dichterbij bekijken. Te beginnen bij het
bad van de wedergeboorte. Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten in het huis van de HEERE.

Een beste groet,

Ds. A.C. Borsje



